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Tessie Florack

Van: Museum W <museumw@mailinglijst.nl>
Verzonden: woensdag 9 oktober 2024 08:38
Aan: Griffie
Onderwerp: Uitnodiging opening Vertrokken Onbekend Waarheen

Online versie
 

 

OPENING 
#VERTROKKEN 
#ONBEKEND 
#WAARHEEN 

 
 

   
 

Uitnodiging 
 

Vier met ons de opening van de nieuwe tentoonstelling Vertrokken Onbekend Waarheen! 
Je bent van harte welkom op zondag 20 oktober in Museum W, Meikoel 2, 6001 EE in 
Weert. Het programma start om 14:00 uur. 
 
De tentoonstelling laat zien hoe vier toonaangevende hedendaagse kunstenaars invulling 
geven aan het spanningsveld tussen leven en dood. Ronald Zuurmond, Aline Thomassen, 
Shirley Welten en Folkert de Jong verkennen met hun werk het eeuwenoude thema 
‘memento mori’ (gedenkt te sterven). 
 
Deze Latijnse spreuk herinnert ons aan de onvermijdelijkheid van de dood. Niet om ons 
bang te maken, maar juist om te inspireren. Door te erkennen dat onze tijd op aarde 
beperkt is, worden we aangespoord om met meer diepgang, passie en bewustzijn te leven. 
De dood is daarmee niet het einde, maar dient als een bron van zelfreflectie en moedigt je 
aan het leven bewust te vieren. 

      

     

  

 

Feestelijk programma 
 

 
U ontvangt niet vaak e-mail van museumw@mailinglijst.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is  
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Om 14:00 uur start de opening met een preview van de tentoonstelling, de 
theatervoorstelling Crematorium voor Kleine dieren en de performance Mirror door 
Skypunch Collective. De kunstenaars zijn deze dag ook aanwezig. 
 
Om 15:00 uur is de officiële openingshandeling in de Raadzaal, met een welkomstwoord 
door Haiko Sleumer, curator Museum W. Michèle Ferrière, wethouder gemeente Weert, 
opent de tentoonstelling. Na het openingswoord is er een feestelijke borrel in de entreehal 
van het museum.  
 
Laat je ons voor 17 oktober weten of je erbij bent? We kijken uit naar jouw komst! 
 
Geen tijd op deze zondag? Geen zorgen. De tentoonstelling Vertrokken Onbekend 
Waarheen is nog tot en met 23 maart 2025 te bezoeken. 

       

Ik kom naar de opening
 

 

  

  
 

 

Spelen met rituelen 
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Het Crematorium voor Kleine Dieren is een toegankelijke theaterperformance en verzorgt 
een echte uitvaart met alles erop en eraan: de hommel ligt er prachtig bij onder het zachte 
licht en als de muziek aan gaat voel je een brok in je keel. 
 
De doorlopende tentoonstelling én mini voorstelling maken de dood, het belang van 
afscheid nemen en rituelen bespreekbaar. Met een licht absurde inslag, serieus 
improvisatietalent en een groot gevoel voor humor en detail weten Lisah Baert 
(theatermaker), Marjolein Mostert (acteur) en Josine (beeldend kunstenaar) je te 
ontroeren. Geschikt voor volwassenen én kinderen. 

      

  
   

  

 

 

Bespiegelingen 
 

De performance Mirror is een woordeloze rondleiding waarin twee danseressen de taal van 
beweging gebruiken om de museumzalen tot leven te wekken. Hun interactie met de 
kunstwerken leiden jouw blik als toeschouwer door de ruimtes. De spiegelhoofden maken 
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van de performers anonieme wezens, klaar om te reflecteren wat er op hun oppervlak 
verschijnt. 
 
Het resultaat is een kunstwerk op zich: een unieke ervaring waarin dans, geluid en beeld 
samenkomen om jou een verrassende kijk te geven op de tentoonstelling in Museum W. 

      

  
   

  

 

 

Laat je inspireren en vier het leven 
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Van 20 oktober 2024 t/m 23 maart 2025 
 
Het uiteenlopende werk van de vier kunstenaars zorgt voor spannende visuele 
verbindingen en geeft je een filosofische reflectie die aanspoort het leven in volle 
bewustzijn te vieren. In de werken komen thema’s naar voren zoals kracht, passie, goed en 
kwaad, herinnering, eeuwigheid en vele andere aspecten uit het menselijk leven. 
 
Shirley Welten is gespecialiseerd in analoge fotografie en legt stillevens vast die zij ter 
plaatse aantreft. Opvallend is dat in de foto’s van Welten de mens altijd afwezig is.  
 
Aline Thomassen staat bekend om haar expressieve aquareltekeningen. Met haar figuren 
probeert de kunstenaar de complexe psychologische belevingswereld van de mens gestalte 
te geven.    
 
Ronald Zuurmond verbeeldt vergankelijkheid in zijn duistere schilderijen van voornamelijk 
stillevens, planten en portretten. 
 
Folkert de Jong staat bekend om zijn imposante sculpturen die zowel fascinerend als 
beklemmend zijn. Met zijn werk roept de kunstenaar vragen op over macht, 
vergankelijkheid en de cyclus van het leven. 
 
Speciaal voor de expositie transformeert ontwerper Rienus Gündel Franciscus de zalen van 
Museum W. Het opvallende behang in de zalen is ontworpen door Bert Timmermans 
(Workingbert).  
 
Bij deze tentoonstelling organiseren wij allerlei publieksactiviteiten: van tekenworkshops, 
verdiepende kijkervaringen met Shirley Welten tot een Artist Talk met Aline Thomassen. 

       

Ik kom kijken! 
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Verstuur een boodschap voor de eeuwigheid 
 

In de tentoonstelling Vertrokken Onbekend Waarheen, waar passie, zelfreflectie, leven en 
dood samenkomen, nodigen we je uit om je gedachten te delen. Wat raakt je? 
 
Dat kan door een ansichtkaart te versturen vanuit Museum W. Laat je inspireren en stuur 
een moment van reflectie naar iemand die je dierbaar is. Het museum neemt de zorg uit 
handen en stuurt de kaart voor je op.  

      

  
   

  

 

Artist Talk 
 

Op zondag 10 november is er in Museum W een kunstenaarsgesprek met Aline Thomassen, 
begeleidt door Luuk Heezen (presentator en programmamaker voor o.a. Kunst is Lang). 
 
In haar grote aquareltekeningen met een sterk eigen handtekening tekent Thomassen 
sterke, woeste, krachtige en soms ook onheilspellende vrouwfiguren. Thomassen verbeeldt 
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met deze vrouwen universele en existentiële thema’s zoals liefde, identiteit, verlies, 
geweld, vrijheid, pijn, leven en dood. De kunstenaar werkt uitdrukkelijk vanuit een 
vrouwelijk perspectief, en tekent sterke vrouwen waarin zij zich herkent. 
 
Er is plek voor 50 personen, we starten om 14:00 uur. Wil je erbij zijn? Geef je dan op via 
onderstaande knop in verband met het maximum aantal deelnemers. 

       

Ik meld mij aan
 

 

  

  
    

 

 

Museum W, 
Meikoel 2, 6001 EE Weert 
0495 - 531 920 

museumw@weert.nl  
www.museumw.nl 

       

 

Wil je niet langer de uitnodigingen van Museum W ontvangen? Je kunt je hier afmelden. 
 

   

 

 

 

 


