Van: Peter Korten [mailto:korten@busmail.net]

Verzonden: woensdag 23 maart 2016 18:41

Aan: Griffie <Grifflie@weert.nl>; Gemeente <Gemeente@weert.nl>

Onderwerp: uitnodiging gemeentebestuur voor de Keentermiddag met boekpresentatie Keent,
Namen en bijnamen zaterdag 26-03 om 14.00 uur

Urgentie: Hoog

Uitnodiging gemeentebestuur Keentermiddag met boekpresentatie Keent, Namen en
bijnamen.

Tijdens een Keentermiddag op paaszaterdag 26 maart om 14.00 uur zal het boek Keent,
Namen en Bijnamen worden gepresenteerd. Dit vindt plaats in het Keenterhart aan het St.-

Jozefskerkplein 3 te Weert.

De eerste exemplaren zullen onder andere worden overhandigd aan Europarlementariér

Jeroen Lenaers en aan scheidend vorst van de Rogstaekers, de Keentenaar Jan Stroek.

Tijdens de middag zal er ook een presentatie zijn van een wandeling over Keent rond 1950.

Uiteraard is er ook gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten tijdens deze Keentermiddag.

Intekenaars van het boek kunnen tussen 14.30-17.00 uur het boek afhalen in Keenterhart.
Vanaf dinsdag 29 maart kan dit bij Fotografie Vanderfeesten aan de Moeselschansweg 45,
6005 NA Weert. (telefoon 0495-521616).

Het 512 pagina’s tellend boek is ook verkrijgbaar voor € 37,50 tijdens de Keentermiddag en

vanaf 29 maart bij Fotografie Vanderfeesten en bij Primera Wouters, Oranjeplein 231.
Achtergrond

Een werkgroep Keent, samengesteld uit leden van de stichting Namen en Bijnamen en
stichting De Aldenborgh ging de uitdaging aan om in 9 maanden het boek Keent, Namen en
Bijnamen te realiseren.

Het doel was om van alle huizen en van de gezinnen die in 1950 in Keent woonden een foto

te publiceren.

Op dinsdag 2 juni 2015 lanceerde de 88-jarige mevrouw Houben-Coenen (Toos van Lamers

Bert) in de Sint Annamolen (Keenterstraat) de website www.keentweert.nl.

Na een grote fototentoonstelling in november en een Keenteravond in januari verschijnt op
(paas)zaterdag 26 maart om 14.00 uur het boek Keent, Namen en Bijnamen, deel I.



Van bijna alle huizen en mensen die in 1950 op Keent verbleven zijn foto’s achterhaald. Ook
zijn er meer dan honderd kwartierstaten van echte Keenter families in het boek te vinden.
Daarnaast vindt u ook wetenswaardige artikelen over de geschiedenis van Keent, zoals van

de St. Annamolen.
De volgende straten komen in het boek aan bod:

De Kerkstraat, een straat met café’s (Vester en Bax) en ondernemers, zoals Hoetse-Harrie,
Hieéringe Zjefke en de Vivo. En natuurlijk de Agnesschool.

De Kruisstraat met de legendarische winkel van Sien.

De Bocholterweg met de bedrijvigheid van De Smeed en de muldersfamilie Clijsters.

De agrarische bedrijven aan de Keenterstraat (Harrie van Bieéles-Linske en Driek van Allong).
De Dijkerakkerweg waar Klaorkes Driek en Hools-Tinus woonden.

De eeuwenoude Dijkerstraat, met de grote familie Truijen (Driekese en Sisse). De straat waar
Vinkerte Tinus bijna een eeuw leefde en Henkes-Mon de grondlegger werd van een zeer
grote familie.

Keent met historische figuren zoals schoolmeester Lempens, die wereldberoemd was als
Pappa Norke, Pastoor Boonen, kapelaan Hendrix (Lange Sjeng) en koster Janssen,-Mon van

Brangers Zjang, Metsers Geel, Anna Clijsters en Zjengske van de Klompemaker.

Organisatie; stichting De Aldenborgh en stichting Namen en Bijhamen

Foto Treffers : Handboogvereniging De Treffers bij café Vester aan de Kerkstraat in 1959. Rechtenvrij
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